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Snoepgoed, uit Vichy en elders
Het eeuwige Vichy snoepje! Dit bestaat al
bijna 200 jaar, met nog steeds dezelfde
vorm, dezelfde spijsvertering bevorderende
en verfrissende eigenschappen en dezelfde
smaken (pepermunt, citroen, anijs): men
kan de vervaardiging van dit legendarische
snoepje bewonderen in de stad waar het
vandaan komt. Maar het snoepje is niet
alles: vraag eens aan een Engelse banket-
bakker waar hij de gekonfijte vruchten voor
zijn cakes vandaan haalt? From Auvergne,
of course! En welke snoepfabriek voorzag in
de 15e eeuw alle koninklijke tafels van
Europa van snoep? De vruchtensnoepjes
van hier… moet u proeven!

De smaken van de Auvergne
Hier staan de wijngaarden aan de oever van de rivier, maakt men van geneeskrachtige planten likeur, dragen de koeien een rode
strik, zijn de kazen de ster van de hoogvlakten, hebben de linzen en knoflook een AOC oorsprongsbenaming en drinkt men uit
de bronnen van de vulkanen. Vruchten, groenten, snoepgoed, vis, paddestoelen blinken hier uit... Laten we dit Luilekkerland
gaan ontdekken!
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Sterke drank op de bergen van de
Auvergne *
De in grote hoeveelheden op de hellingen van de
Cantal aanwezige gentiaan leidt ons naar Riom-
ès-Montagnes, waar de Gentiane Avèze sinds
1929 vervaardigd wordt uit de met de hand
geplukte wortels in het Regionale Natuurpark
van de Vulkanen van de Auvergne, waar de naam
vandaan komt. De Couderc Gentiane wordt sinds
1908 in Aurillac geproduceerd en heeft het kwali-
teitslabel Produit de Montagne (Bergproduct).
Een andere streek, een andere likeur: op de hoog-
vlakten rond Le Velay groeit ijzerhard dat samen
met 31 andere planten deel uitmaakt van de
samenstelling van de Verveine du Velay, die in Le
Puy vervaardigd wordt door de stokerij Pagès in
een assortiment met vijf smaken: groen, geel,
extra, 5 en 10 jaar gerijpt.
* Geniet, maar drink met mate

Wijnen langs de Allier *
Uw weg volgt allereerst de wijngaarden van
de Auvergne, met vijf wijnsoorten die uitste-
kende frisse rode, grijze en pittige rosé wij-
nen en mooie witte wijnen met een stevige
afdronk bieden. Deze typische smaken zijn te
danken aan de vulkanische grond en een
door de keten van de Puys beschermd kli-
maat. Bij het volgen van de rivier komen we
uit bij de wijngaarden van Saint-Pourçain:
diverse grondsoorten, verschillende druiven-
soorten met één bijzondere, de Tressaillier,
die originele witte en rode wijnen geven die
men 4 jaar kan bewaren en rosé en grijze
wijnen die onmiddellijk gedronken kunnen
worden…
* Geniet, maar drink met mate

Vlees in de vier uithoeken van de streek
Ere aan de AOC: uw weg begint bij Le Mézenc, waar de met hooi en gras gevoe-
de runderen en vaarzen Fin Gras vlees geven, vlees met een lichte peterselies-
maak. Vervolgens richting Allier, het land van de bourbonnais kip met AOC oor-
sprongsbenaming, maar ook het lam en het charolais rund met hun kwaliteits-
label Label Rouge. Hetzelfde label is te vinden in de hele Auvergne: limousinkoei-
en en melkkalveren in de Haute-Loire, boerenrunderen van de Aubrac, varkens
en vleeswaren, gevogelte… En u moet ook het vlees van de Salers proeven, die in
het regionale natuurpark van de Vulkanen van de Auvergne gefokt worden.

Vissen overal in het water
De gerookte zalm met het kwaliteitslabel
Label Rouge vindt men in Brioude, waar een
zalmkwekerij gevestigd is. Een regio waar
men meerdere viskwekerijen kan vinden, ver-
kopen diverse ondernemingen verse, gedroog-
de, gerookte en gezouten zoetwaterproducten.
En voor wat betreft de wilde vissen in de talrij-
ke waterlopen van de Auvergne, zij wachten
op de geduldige visser…

Bronnen aan de voet van de vul-
kanen
De Auvergne, de Europese regio met de
meeste mineraalwateren, biedt prachti-
ge namen met ieder hun eigen mine-
raalsamenstelling: Vichy-Célestins,
Saint-Yorre, Châteldon, Sainte-
Marguerite, Volvic, Châteauneuf, Arvie,
Mont-Dore, Rozana, Saint-Diéry, Saint-
Géron, Laqueuille… Sommige bronnen
kunnen bezocht worden, zoals Volvic.

Vruchten-, groente- en paddestoelmarkten
Twee merktekens op de kaart: de hoogvlakten van Le Velay en
het vulkanische gebied waar de groene linze van Le Puy groeit
(de eerste peulvrucht met een AOC oorsprongsbenaming); de

stad Billom, de hoofdstad van de roze knoflook met AOC
oorsprongsbenaming, die verder in de hele Limagne gekweekt

wordt. Wat ook niet in uw boodschappentas mag ontbreken:
bospaddestoelen, kastanjes, aardappels, peulvruchten van
hoogwaardige kwaliteit, maar ook appels (zoals de canada

d’Auvergne) en smakelijke rode vruchten, 
zoals de perles uit de bergen rond Le Velay.

Kazen in vijf etappes
De weg is duidelijk afgebakend door de Auvergne en langs de produc-
tieplaatsen, met vijf AOC oorsprongsbenamingen: bleu d’Auvergne uit
het Centraal Massief, Cantal uit het massif cantalien en zijn voorge-
bergten, de saint nectaire uit de monts Dore, de fourme d’Ambert uit le
Livradois-Forez, en tenslotte de salers, een kaas uit de bergweiden die
op de hoogvlakten van de Cantal geproduceerd wordt. Het kaasplateau
kan mooi aangevuld worden met een dertigtal andere kaasspecialitei-
ten uit de Auvergne, zoals de bleu de Laqueuille, de brique de Jussac,
de carré d’Aurillac, de fourme de Rochefort, de galette de la Chaise-
Dieu, de pavé de la Dore, de Saint-Agur…

En de mosterd, uiteraard in
Charroux
Deze tijdens een groot gedeelte van de
XXste eeuw vergeten op traditionele
wijze door de plaatselijke monniken
bereidde mosterd is aan het einde van
de jaren ’80 teruggekomen op de tafels
van de goede restaurants. De witte wijn
van Saint-Pourçain die hiervoor
gebruikt wordt, staat niet voor niets
bekend om zijn finesse… Een bezoek
aan Charroux kan flink pittig zijn!

Uw contactpersonen
• www.fromages-aoc-auvergne.com

• www.fedeviti-puydedome.com
• www.vignerons-saintpourcain.com

• www.verveine.com 
• www.volvic.fr  

•www.sitesremarquablesdugout.com 
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Een rijk erfgoed om te ontdekken
Elf dorpen uit de Auvergne zijn als Mooiste Franse Dorpen geklasseerd om de kwaliteit van hun erfgoed, hun geschiedenis, hun
bezienswaardigheden en hun monumenten. Een half dozijn andere dorpen en steden met een bijzonder rijke identiteit of erf-
goed hebben het kwaliteitslabel Stad of Streek van Kunst en Geschiedenis. Een tocht in de vorm van een inventaris…

Lavaudieu *
Het dorp is een waar heiligdom van de Romaanse
bouwkunst, met een mooi gerestaureerde
Benedictijner abdij uit de XIde eeuw, diens kerk en
de enige in heel Auvergne bewaard gebleven kloos-
tergang. Wat u ook niet mag missen zijn het muse-
um voor volkskunst en –tradities van de Haute-
Loire en de wijnbouwershuizen in de hoofdstraat.

Uw contactpersonen
• www.les-plus-beaux-
villages-de-france.org
• www.vpah.culture.fr

* De Mooiste Franse dorpen

** De Steden en Streken van Kunst en Historie

Arlempdes *
Op de top van een vulkaan in Le Velay,
in een door een massa basaltstenen
gevormd landschap kijkt het dorp uit
over de engten van de Loire en biedt het
een prachtig uitzicht over de
overblijfselen van een tussen de XIIIde en
XVIde eeuw gebouwd kasteel.

Blesle *
Het duizend jaar oude Blesle is een prachtig
middeleeuws dorp in het noordwesten van
de Haute-Loire dat een bezoek waard is: een
wirwar van straatjes, mooie vakwerkhuizen,
een donjon uit de XIde eeuw, de “toren met
twintig hoeken”, de klokkentoren Saint-
Martin uit de XIVde eeuw, de abdijkerk
Saint-Pierre…

Charroux *
De oude vestingstad van de Allier,
Charroux, bezit nog enkele overblijfselen
van zijn vestingmuren, die men kan ont-
dekken tijdens een wandeling door de
straten met mooie middeleeuwse huizen
tot aan de belvedère die uitkijkt op de
hoogvlakte van Limagne. Rond de
beroemde mosterd is het ambachtsleven
zeer actief.

Pradelles *
Op het grensgebied van Le Velay, Le Vivarais en
Le Gévaudan vormt Pradelles een prachtige
etappe tussen de Middeleeuwen en de
Renaissance. U moet vooral de Romaanse kapel
Notre-Dame-de-Toute- Grâce, de toren van
Rochely en de twee vestingdeuren uit de XIVde
eeuw bekijken. Men kan ook het levende trek-
paardenmuseum bezoeken

Saint-Floret *
Het aan de oever van de couze Pavin gelegen dorp bezit diverse
schatten: prachtige straatjes, een Romaanse kerk uit de XIIde
eeuw met prachtige fresco’s, een archeologische vindplaats met
een Keltische begraafplaats en een wonderlijk knekelhuis, een
kasteel uit de XIIIde eeuw met prachtige, op de Roman van
Tristan geïnspireerde muurschilderingen.

Montpeyroux *
Boven dit op een rotsachtige berg boven de
vallei van de Allier gelegen middeleeuwse
dorp staat een Romaanse donjon uit de XIIIde
eeuw, het laatste overblijfsel van de vestingen
met een poort uit de XIVde eeuw. De pittores-
ke straatjes hebben hun koperkleurige tint te
danken aan de ter plaatse aanwezige steen
met de naam arkose.

Usson *
Boven het op een vulkanische heuvel gebouwde
Usson vindt men de ruïnes van het grootste fort van
Basse-Auvergne. Een wandeling door dit dorp van
zwarte stenen leidt naar de wijk van de Wijnbouwers,
waar de huizen nog steeds diepe kelders bezitten.
Wat u ook niet mag missen: de Romaanse kerk en
een atelier van email op lava.

Riom Communauté **
In de straten en straatjes in het centrum van de
voormalige hoofdstad van het hertogdom
Auvergne vindt men talrijke geklasseerde monu-
menten en schatten van religieuze kunst: tour de
l’Horloge, maison des Consuls, Sainte-Chapelle,
basiliek Saint-Amable, herenhuizen… Wat u ook
niet mag missen zijn het aan schone kunsten en
decoratieve kunsten gewijde museum Mandet en
het regionale museum van de Auvergne, gewijd
aan volkskunst en -tradities.

Pays du Haut-Allier **
Tussen de vulkanen van Le Velay en de granietrotsen
van Margeride biedt de Haut-Allier uitzonderlijke
landschappen en een prachtig Romaans erfgoed in
een reeks middeleeuwse dorpen (Blassac, Auzon,
Saint-Ilpize, Lavaudieu, Blesle…). In Brioude staat de
basiliek Saint-Julien, de grootste van de Auvergne, in
het centrum van de stad van de domheren en gra-
ven, waarvan het historische hart bezaaid is met vak-
werk- en herenhuizen.

Pays de Saint-Flour **
Van de bergen van de Margeride tot de engten van de

Truyère tot het plateau van de Planèze toont deze
streek opmerkelijke landschappen en een al even

opmerkelijk erfgoed: Romaanse kapellen en kerken,
de kastelen van Alleuze en Roffiac… In Saint-Flour, de
historische hoofdstad van Haute Auvergne, kan men

de van basaltsteen gebouwde kathedraal Saint-Pierre
bewonderen, maar ook de oude brug, het

bisschoppelijk paleis en het huis van de consul, een
meesterwerk uit de Italiaanse Renaissance.

Saint-Saturnin *
Vanuit de kronkelige, steile straatjes van het oude stadsgedeelte met

middeleeuwse gevels komt men uit bij het aan het einde van de XIIIde eeuw
gebouwde kasteel, gebouwd van lichte arkose en grijs vulkanisch gesteente.
De kerk van Saint-Saturnin is één van de vijf belangrijkste uit de Romaanse

bouwkunst van de Auvergne. De klokkentoren, een uniek voorbeeld in de
regio met de kerk van Orcival, heeft de Franse Revolutie overleefd.

Moulins **
De voormalige hoofdstad van de hertogen van
Bourbon heeft nog steeds een prachtige oude wijk met
talrijke herenhuizen van veelkleurige baksteen. De stad
is een melange van stijlen en tijdperken, met middel-
eeuwse, renaissance, art nouveau en art deco accen-
ten…. Dit mag u absoluut niet missen: de kathedraal
met zijn Triptiek van de Meester van Moulins, de kapel
van de Visitatie, het paviljoen-museum Anne de
Beaujeu, het Centre National du Costume de Scène 
(+ 33 (0) 470 207 620) et le Centre de l’Illustration
Contemporaine.

Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud **
Het tussen de vulkanische gebergten in het oosten en de
val d’Allier gelegen Dauphiné d’Auvergne bezit een mooi
erfgoed: Romaanse kerken, hooggelegen en versterkte
middeleeuwse dorpen, de landschappen van het zuidelij-
ke deel van de vallei van de Allier en de voorgebergten
van de berggroepen van de Livradois, de Cézallier en de
Sancy. Wat u vooral moet zien in Issoire: de Romaanse
abdijkerk Saint-Austremoine en de stad, de klokkentoren
uit de XVde eeuw en het Centrum voor Romaanse kunst.

Le Puy-en-Velay **
Le Puy-en-Velai, een etappeplaats langs de pelgrimsroute

naar Santiago de Compostella, toont een verrassend
landschap en een uitzonderlijk erfgoed: het beeld Notre-

Dame de France op de rots Corneille, de kapel Saint-
Michel d’Aiguilhe, hoog geplaatst op een kraterpijp, de op

de Werelderfgoedlijst van de Unesco geplaatste
kathedraal Notre-Dame du Puy, zijn kloostergang, het

aan religieuze kunst gewijde museum en de oude wijk van
de hooggelegen stadswijk…

Tournemire *
Tournemire, het symbolische
dorp van de bouwstijl van de

Cantal met zijn daken van platte
stenen, leeft in de schaduw van

het prachtige kasteel van Anjony,
dat gebouwd werd in de tijd van

Jeanne d’Arc en opmerkelijk goed
bewaard is gebleven. De donjon

uit de XVde eeuw met zijn vier
ronde torens herbergt een

zeldzame verzameling fresco’s uit
de XVIde eeuw. U mag ook het

automatenmuseum niet
missen.automates.
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Salers *
De in de XVIde eeuw van lavasteen
gebouwde herenhuizen met hun
cilindervormige daken en venster-
kruizen geven dit dorp met zijn rijke
erfgoed extra glans: mooie histori-
sche woningen om te bezoeken,
wandtapijten van d’Aubusson in de
kerk Saint-Mathieu… Salers is ook
een opmerkelijke plek voor de inner-
lijke mens (kaas, aperitief, vlees …).
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De kastelen van de Auvergne
Trotse middeleeuwse vestingen van de Bourbons, elegante renaissancewoningen, de Auvergne telt talrijke kastelen waar vaak
concerten, voorstellingen, bezoek bij kaarslicht en tentoonstellingen georganiseerd worden… In de Bourbonnais alleen al vindt
men een verzameling van 500 bezienswaardigheden die een bezoek waard zijn! Hierbij enkele herkenningspunten om uw tocht
door de geschiedenis te leiden.

Kasteel van Bourbon-l’Archambault 
Deze middeleeuwse vesting, de bakermat van de

dynastie van de Bourbons, is één van de meest
indrukwekkende feodale ruïnes van Frankrijk,

hoewel er van de vijftien torens van het als
onneembaar bekend staande geheel nog maar

drie over zijn, met de toren Qui qu’en grogne. In
de zomer komt de schoonheid van de plek tot

uiting tijdens de klank- en lichtspelen die er
georganiseerd worden.

Kasteel van La Palice
(Lapalisse)
Het feodale gedeelte van dit voor de romantische
kastelen van de Allier symbolische gebouw werd
tussen de XIde en XIIIde eeuw gebouwd, terwijl de
renaissancevleugel van roze baksteen uit de XVIde
eeuw stamt. De familie de Chabannes woont sinds
1430 op deze aantrekkelijke plek: prachtige
gemeubileerde salons, prachtige cassetteplafonds
met goud en voor Europa unieke kleuren…

Kasteel van Pesteils (Polminhac)
Dit prachtige in de XIIIde eeuw gebouwde geheel werd in
de loop der jaren verbouwd, zoals blijkt uit de fresco’s uit
de XVde eeuw, de beschilderde plafonds uit de XVIIde
eeuw, het meubilair, de wandtapijten, de schilderingen…
Prachtig wijds uitzicht vanaf de donjon, maar ook vanuit
het park en het terras. Wat u ook niet mag missen is de
tentoonstelling gewijd aan de opnamen van “L’éternel
retour”, de cultfilm van Cocteau.

En andere kastelen in de Haute-Loire…
Het leven van de beroemde markies in het kasteel Lafayette (Chavaniac-
Lafayette)… De Romaanse kapel van het kasteel van Saint-Ilpize… De beelden
van het kasteel van Les Evêques (Monistrol)… Het interieur van het fort van
het kasteel van Saint-Vidal… De donjon en het nachtverblijf van het kasteel
van Esplantas (Saugues)… Het kasteel van Valprivas en zijn kasteelkapel…

Kasteel Dauphin (Pontgibaud)
Dit in de XIIde eeuw gebouwde en goed bewaard gebleven
kasteel is een mooi voorbeeld van de middeleeuwse militaire
bouwkunst. Het gerestaureerde en bewoonde interieur bevat
talrijke souvenirs aan de familie en de geschiedenis (schilde-
rijen, plateelwerk, miniaturen, meubilair, wapencollecties…),
plus een aan de zilvermijnen van het kanton van Pontgibaud
gewijde museum. Bezoek bij kaarslicht in de zomer.

En andere kastelen in de Puy-de-Dôme…
De middeleeuwse en romantische stijl van het kasteel van Aulteribe (Sermentizon)… Het kasteel van Ravel waar de film
“Les Choristes” opgenomen werd… De donjon van basaltsteen van het kasteel van Chateaugay… De Franse tuinen van
het kasteel van La Batisse (Chanonat)… De gotische galerij van het kasteel van La Chassaigne (Thiers)… Het kasteel
van Les Martinanches met zijn slotgracht… De middeleeuwse voorstelling in het kasteel van Murol… De door Le Nôtre
aangelegde tuinen en lanen met haagbeuken bij het kasteel van Cordès…Het kasteel van Opme (Romagnat), één van
de oudste van de Auvergne… De schilderijencollecties van het kasteel van Parentignat… De muzikale feesten in het
kasteel van Pionsat… De kamer van Catherine de Médicis in het kasteel van Saint-Saturnin… Het kasteel van Tournoël,
duizend jaar oud adelaarsnest (Volvic)…

Kasteel van Chazeron
Dit kasteel met een feodale uitstraling, een oud militair fort dat in de
XIIIde eeuw gebouwd werd, werd omgebouwd tot een “klein Versailles” ter
gelegenheid van een bezoek van Lodewijk XIV. Binnen de kasteelmuren
worden tegenwoordig diverse culturele activiteiten geprogrammeerd.
Historische en gastronomische rondleidingen met groepen zijn mogelijk.
Voor de kinderen wordt er alle zomerdagen schatzoeken georganiseerd.

En andere kastelen in de Allier…
Een bezoek bij kaarslicht aan het kasteel van Busset…
Het kasteel van Saint-Géran en zijn historische recon-
structies… De muurschilderingen van het kasteel van
Chareil-Cintrat… De verrassende grange aux Dixmes
naast het kasteel van Le Riau… De donjon van Huriel, een
granieten overblijfsel van het fort… Het kasteel van
Chouvigny, boven de engten van de Sioule… Het kasteel
van La Louvière te Montluçon, geïnspireerd op het Petit
Trianon van Versailles… Het kasteel van Balaine en zijn
prachtige aboretum…prachtige aboretum…son magnifi-
que arboretum…

En andere kastelen in de Cantal…
De monumentale schoorstenen van het kasteel van Auzers… De zuivere bouwstijl van het kasteel
van Conros (Arpajon-sur-Cère)… Het weidse uitzicht over de bergen van de Cantal vanuit het kasteel
van La Vigne (Ally)… Het kasteel van Le Cambon (Saint-Cernin), de sfeer van de XVIIIde eeuw… De
exposities in de salons van het kasteel van Chassan (Faverolles)… Het kasteel van Messilhac
(Raulhac) en zijn mooie renaissancegevel… De kunstwerken van het kasteel van Saint-Chamant…
De scènes van « Les Malheurs de Sophie » in het kasteel van Sedaiges… De zes torens aan de oever
van het meer van het kasteel van Val (Lanobre)…De tuin van de vijf zintuigen van het kasteel van La
Trémolière (Anglard-de-Salers)…

Kasteel van Anjony (Tournemire)
Dit sinds de bouw door de familie Léotoing

d’Anjony bewoonde fort uit de XVde eeuw kijkt
uit over de vallei van de Doire vanuit zijn vier

imposante, perfect bewaard gebleven hoekto-
rens. Binnen vindt men met opmerkelijke fres-

co’s gedecoreerde zalen naar het voorbeeld van
die van de Negen paladijnen en meubels uit

diverse tijdperken. Uw contactpersoon
• www.route-chateaux-auvergne.org

Kasteel van Domeyrat
Dit in de XIIIde eeuw en tot 1789 bewoonde kasteel heeft mooie overblijf-
selen: een met fresco’s gedecoreerde koepel uit de XVIde eeuw, muurschil-
deringen in de torens… Een toneelgezelschap organiseert hier een ludiek,
interactief bezoek waarbij men een blik kan werpen op het dagelijkse leven
in het kasteel onder het bewind van Philippe Auguste (gevechten, vertier,
ambachten…).

Het Fort van Polignac
Gelegen op kliffen van meer dan honderd meter
hoogte, op een strategische plek op het kruispunt
van de wegen uit het westen en het noorden van Le
Puy-en-Velay, was dit al in de Oudheid een veel
betwiste plaats. Het in de XIde eeuw gebouwde fort is
pas geleden gerestaureerd en biedt tegenwoordig
plaats aan workshops en activiteiten, zoals bijzonde-
re rondleidingen waarbij de geschiedenis vermengd
wordt met sprookjes en legenden…
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De route van de romaanse kerken
De tussen de XIde en XIIde eeuw gebouwde Romaanse kerken van de Auvergne vormen een uniek erfgoed met zuivere lijnen en
een grote eenheid. De Romaanse stijl in de Auvergne wordt met name getoond door vijf belangrijke gebouwen in Clermont-
Ferrand, Issoire, Saint-Saturnin, Orcival en Saint-Nectaire. Maar er zijn meer het ontdekken waard, wel meer dan 250!

De basiliek Notre-Dame-du-Port te
Clermont-Ferrand
Deze op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO
geplaatste basiliek die in de 6e eeuw opgericht
werd, werd in de XIde en XIIde eeuw herbouwd
van lichte arkose. Hij is zojuist gerenoveerd: van-
uit een ingerichte belvedère kan men de buiten-
zijde bekijken, met name de fijne mozaïekwerken
van het chevet. Binnen vindt men rijk versierde
kapitelen waarop talrijke bijbelse perioden
getoond worden. De brede middenbeuk met vijf
zijbeuken, het hooggelegen halfronde koor met
acht zuilen en de straalkapellen vormen een zeer
zuiver geheel.

De kerk van Châtel-Montagne
Eén van de Romaanse kunstwerken van de Montagne bour-
bonnaise. Het graniet geeft het gebouw een ruwe schoonheid
met de nadruk op de rechte, hoge hoofdbeuk met spitsbogen.
De bezoeker zal zeker het triforium opmerken, dat de binnen-
ruimte verlicht, een bijzonderheid die men in de grote
Romaanse kerken van de Auvergne terugvindt.

De abdijkerk Saint-Austremoine, te Issoire
De buitenzijde is een model van de Romaanse bouwkunst,
met een piramidevormig chevet die symbolisch is voor de
regionale bouwstijl, en mooie decors waarbij men met
name de tekens van de dierenriem onderscheidt. Het
interieur is rijk gedecoreerd, met talrijke kapitelen en zeer
kleurrijke schilderijen uit de XIXde eeuw. In een prachtige
crypte met een versierde kooromgang met 22 zuilen vindt
men in een relikwieënkast van email uit Limoges de
relikwieën van Saint-Austremoine.

De kerk Notre-Dame-du-Mont-Cornadore, 
te Saint-Nectaire

Deze werd gebouwd door de monniken van 
La Chaise-Dieu, uit grijze lavasteen, die men ook wel
trachiet noemt, met de allure van een kathedraal en

sober versierde ruimtes. De verzameling kapitelen,
wel meer dan honderd, is uitzonderlijk. Een deel

hiervan is gewijd aan het leven van saint Nectaire, de
evangelist van de Auvergne.

De kerk van Saint-Menoux
In deze prachtige abdijkerk op enkele kilometers
van Moulins vindt men een stenenmuseum met
talrijke bas-reliëfs. Andere kunstwerken zijn
zichtbaar in de hoofdbeuk met zuilen die met
subtiel gebeeldhouwde kapitelen en friezen
versierd zijn. De hoofdbeuk leidt naar een prachtig
koor met een altaar van bewerkt eikenhout en het
graf van saint Menoux.

De kathedraal Notre-Dame-du-Puy-en-Velay
De kathedraal werd op de top van een rots gebouwd in
Romaanse stijl, maar heeft ook Byzantijnse,
Karolingische en Moorse accenten… De polychrome gevel
is prachtig, het portaal omvat schitterende beelden en
mozaïeken. Onder de zes koepels van de kathedraal kan
men talrijke kunstwerken bewonderen: muurschildering-
en, fresco’s, schilderijen… Binnen kan men tevens de
schat van de sacristie, de zwarte madonna en de steen
van de visioenen bewonderen en buiten de kloostergang
en de doopkapel van Saint-Jean.

De basiliek Notre-Dame-d’Orcival
De van andesiet gebouwde basiliek heeft de trekken van de grote

Romaanse kerken in de Auvergne: straalkapellen, kooromgang, crypte, een
chevet in elegante stijl, rijke kapitelen… Het sobere interieur geeft het licht

alle ruimte. In het midden van het koor bevindt zich de schat van de plaats:
het beeld van Notre-Dame, de enige Romaanse madonna van

zilversmidswerk die nog te bewonderen is in de Auvergne en die tijdens de
Franse Revolutie van vernietiging werd gered… 

De kerk van Saint-Saturnin
De polychromie van de mooi versierde gevels komt voort uit de combinatie van lichte

arkose en Volvicsteen. De achthoekige klokkentoren is uitzonderlijk goed bewaard
gebleven. De laatste van de 5 belangrijkste Romaanse kerken uit de Auvergne,

Saint-Saturnin is ook de soberste, met zijn kapitelen met loofwerk die de opkomst
van de gotische stijl aankondigen en zijn schilderwerk uit de XVde eeuw.

De basiliek Saint-Julien te Brioude
De grootste Romaanse kerk van de regio herbergt de relikwieën

van saint Julien, een Romeinse soldaat die zich bekeerde tot
het christendom, als martelaar stierf en de beschermheilige

van de Auvergne werd. De basiliek heeft een zeer elegante
bouwstijl en is zeer ontroerend: polychromie van de rode en

vergulde stenen versierd met mozaïekwerk, expressieve
kunstwerken, honderden bewaard gebleven kapitelen die
bestiaria, middeleeuwse en religieuze scènes, fresco’s en

uitzonderlijke decors tonen…

Uw contactpersonen
• www.clermont-fd.com
• www.terres-romanes-auvergne.com

De abdij van Lavaudieu
Dit door de oprichter van La Chaise-Dieu gebouwde klooster
omvat een goed bewaard gebleven kloostergang omringd door
zuilen met diverse stijlen en versierd met kapitelen in naïeve
stijl. In de refter vindt men een grote muurfresco uit de XIIde
eeuw. En tenslotte de kerk Saint-André, met een opmerkelijke
achthoekige klokkentoren, die, zoals dat veel gebeurde in de
Auvergne, tijdens de Franse Revolutie afgeknot werd. Binnen
vindt men talrijke muurschilderingen en een reproductie van
het hoofd van de Christus van Lavaudieu, die bekend is om
enkele wonderen (het origineel bevindt zich in het Louvre).

De priorijkerk van Souvigny
De in de Romaanse periode gebouwde kerk werd
in de loop der eeuwen meerdere malen ver-
bouwd en uitgebreid en één restauratie uit de
XVde eeuw bracht met name belangrijke goti-
sche accenten aan. Achter de gevel in barokstijl
geeft de kerk nu een indruk van onmetelijkheid
onder een gewelf met bewerkte boogribben. In
de nieuwe kapel vindt men de graftombes van de
hertogen van Bourbon: Karel I, zijn vrouw Agnès
van Bourgogne, Lodewijk II en Anne van
Auvergne. Verder moet u ook de kloostergang,
de musea, de tuinen… niet vergeten te bezoeken.

Langs de weg Kerken114
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De route van de handwerkers
De Auvergne heeft talrijke voorouderlijke bedrevenheden, met historie beladen kunstambachten en traditionele ambachten met een rijk
erfgoed weten te bewaren, beroepen die de industrie levend houden, beroepen die uit het hart van de aarde hun grondstoffen halen… De
weg is soms helemaal uitgestippeld, zoals in le Livradois-Forez, of u moet hem zelf zoeken en hier en daar de deur van een atelier of een
museum open duwen…

Routes Kennis116
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De ambachtenroute van le Livradois-Forez
Papiermaker, brandschilder, snijder op kristal, messenmaker, pottenbakker, zeepma-
ker, wilgenteler-mandenmaker, keramist, lederwarenfabrikant, zager, dit zijn enkele,
soms zeldzame kunstambachten die men in de dorpen en steden van het regionale
natuurpark van Livradois-Forez kan vinden. Ateliers die men kan bezoeken, gastvrije
ambachtslieden… Verder vindt u langs deze route aan diverse beroepen en tradities
gewijde musea, producenten van honing, foie gras, jam, kaas…

Het kantwerk van Le Puy-en-Velay
Wij weten niet goed hoe deze kunst ontstaan is… Volgens de legende is le Velay hier de
bakermat van. De Haute-Loire is in ieder geval de streek bij uitstek van deze subtiele
kunstuiting. In Le Puy-en-Velay is het Centre d’enseignement de la dentelle au fuseau
een belangrijke plaats waar de traditie, het erfgoed en de praktijkkennis bewaard blijven.
Men kan hier leren kantklossen, exposities bekijken, materiaal vinden… In Le Puy vindt
men ook alles over de geschiedenis en de technieken van het kantklossen in het Atelier
Conservatoire National en het museum Crozatier. In Brioude is het Hôtel de la dentelle
zowel een atelier waar prachtige vernieuwende creaties gemaakt worden, als een oplei-
dingscentrum voor iedereen en een expositieruimte. Te Arlanc toont het kantmuseum
met name de plaatselijke techniek, met naalden. En op een wat industriëler vlak toont
het museum van de kantwerkfabrieken van Retournac de hele keten van de creatie zoals
deze meer dan een eeuw geleden bestond, vanaf de ontwerpen tot de verkoop.

De geëmailleerde lava te Volvic
Lavasteen wordt een elegant kunstwerk wanneer

men het tot duizend graden verhit… In combinatie
met oxiden en voor keramiek en pottenbakken

gebruikte email krijgt de steen kleur en de weerstand
en finesse hiervan maken diverse toepassingen
mogelijk: panoramawijzers en verkeersborden,

waarvan de beroemde hoekpalen van Michelin de
meest bekende zijn. De kunsthandwerkers, snijders,

graveurs, beeldhouwers, emailbewerkers en
keramisten gebruiken tegenwoordig Volvicsteen en

steen uit Mont-Dore voor hun vaatwerk en decoratie
voor binnen en buiten… U mag Le Pigeonnier niet

missen, een aan de tentoonstelling en de verkoop van
Volvicsteen gewijde ruimte.

De papierindustrie in Ambert
De Auvergne is de bakermat van de Franse papierin-
dustrie en telt nog één papiermolen. De sinds 1326
werkende molen Richard-de-Bas vervaardigt handma-
tig enkele honderden vellen per dag. Wit papier,
gekleurd papier, gechineerd papier, aquarellen in de
winter, ingelegd papier en bloemencomposities in de
zomer. Hoogwaardige producten voor een eerste klas
toepassing: de encyclopedie van Diderot en d’Alembert,
beperkte oplagen van de kunstwerken van Braque en
Picasso, de diploma’s van Nobel, een uniek exemplaar
van de Franse Grondwet van 1958… Tijdens uw bezoek
komt u alles te weten over de geschiedenis van het
papier en de geheimen van de vervaardiging hiervan. In
de boekwinkel kunt u iets van deze eeuwenoude kennis
meenemen.

De messenmakerij te Thiers
Aan de oever van de Durolle, waar men de molens van
de messenmakers liet draaien, heeft Thiers zijn positie
behouden: meer dan tweederde van de in Frankrijk voor
in de keuken, op tafel, in de restaurants of voor op zak
gebruikte messen worden hier vervaardigd door de
beste ambachtslieden en geavanceerde industrieën.
Het messenmuseum doet de geschiedenis en de tradi-
ties herleven van een bijna zeven eeuwen oude activi-
teit, toont hoe de messen gemaakt worden en messen-
verzamelingen en organiseert tijdelijke exposities. Wat
u ook niet missen mag is het pad van de messenslijpers
in de vallei van de Rouets.

De paraplu van Aurillac
De hoofdstad van de Cantal is ook die van de Franse para-
plu, waar men in de eerste helft van de XXste eeuw meer
dan een miljoen exemplaren per jaar produceerde. De
belangrijkste, nog werkende fabrieken doen een voorou-
derlijke bedrevenheid voortleven, met name dankzij een
gemeenschappelijk kwaliteitslabel, de paraplu van
Aurillac, een teken van kwaliteit, creativiteit en elegantie.

Uw contactpersonen
• www.routedesmetiers.com
• www.musee-coutellerie-
thiers.comwww.richarddebas.fr
• www.prolave-volvic.com
• www.laurillac.fr
• www.ladentelledupuy.com
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Route van de watersteden van de Auvergne
Parallel aan de ontvangst van de kuurgasten hebben de kuuroorden van de Auvergne hun aanbod uitgebreid en zij bieden nu
fitness- en ontspanningsarrangementen à la carte aan. Deze "wellness"-steden vormen een uitstekend vertrekpunt om de
natuur, de gastronomie en de cultuur van de Auvergne te leren kennen …

Routes Watersteden118
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Le Mont-Dore

Het in het hart van de vallei van de Haute-
Dordogne, op de overblijfselen van een

Romeins badhuis gebouwde kuuroord van
Mont-Dore is bekend om zijn behandeling van

astma. Het prachtige neo-Byzantijnse
interieur sluit aan op het bouwkundige erfgoed

van de stad, met zijn zeer originele neo-
gotische kerk. In de winter is het mogelijk

sneeuwpret te combineren met fitness. Wat u
ook niet mag missen zijn de kabeltram van Le

Capucin en de villa’s uit de XIXde eeuw…

Royat-Chamalières
Dit prachtige kuuroord staat in Europa bovenaan op de
lijst voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Voor

wat betreft de ontspanning moet men richting Royatonic,
een ludiek waterparadijs van 2 400 m2. Het Institut

Sirena richt zich op de aanpak van cellulitis. Dit alles aan
de voet van de puy de Dôme, in een zeer gezellig stadje
waar de geschiedenis van het kuurwezen een duidelijk

stempel op de bouwstijl heeft gedrukt.

Châteauneuf-les-Bains
Dit in les Combrailles gelegen oord biedt
badhuizen in de natuur, in een bekoorlijk
dorp bestaande uit diverse verspreide
buurtschappen. Het aan de oever van de
Sioule gelegen badhuis met kalmerend
water biedt behandelingen à la carte en
fortfaits voor fitness tussen één en zes
dagen. Ron dhet dorp zijn talrijke
mogelijkheden voor excursies, zoals de
ontdekking van de omliggende bronnen.
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Uw contactpersonen
• www.villesdeaux.com

• www.auvergne-thermale.com

Bourbon-l’Archambault
In het hart van het "bocage" landshap van de
Bourbonnais duikt men in het uitstekende bron-
water dat men al sinds de Oudheid kent. Hier
worden vitaliteitskuren en ontspannende baden
aangeboden in een prachtig, op de
Monumentenlijst geplaatst etablissement met
exotisch plateelwerk en cassetteplafonds van
bewerkt hout dat uit 1880 stamt. Talrijke
mogelijkheden voor bezoeken en wandelingen:
het oude stadsgedeelte, het fort, musea, mooie
dorpen in de omgeving, kastelen en kerken en
voor de ontspanning mag u een avond in het
nieuwe casino niet missen.

1

La Bourboule
La Bourboule, gelegen in het hart van het massif du Sancy en het
Vulkanenpark van de Auvergne, biedt frisse lucht en is gespecialiseerd in
badkuren voor kinderen voor de behandeling van ademhalingsaandoe-
ningen. In de grote, in de XIXde eeuw gebouwde Grands Thermes worden
kuren en wellnessprogramma's (van enkele uren tot enkele dagen) aange-
boden. Met hun neo-Byzantijnse koepels vormen zijn één van de bouw-
kundige bezienswaardigheden van deze stad die een bezoek waard is om
zijn aangename Belle Epoque sfeer.

4

Châtel-Guyon
Het in het hart van het Pays de Volvic Sources
et Volcans gelegen kuuroord is internationaal
bekend dankzij zijn magnesiumrijke water. De

kuren vinden plaats in de badhuizen van Le
Splendid, in een bekoorlijk, onlangs

gerenoveerd hotel of in het badhuis Henry,
gelegen in een kuurpark. Het Institut Bien-

Etre houdt zich bezig met fitness (balneo,
aquagym…) met originele diensten, zoals

duocabines en pakkingen met geurige
vulkaanaarde…

9

Vichy
De kuuroorden bestaan hier al tweeduizend jaar.

Drie etablissementen met uitstekende hotels
bieden diensten met een beproefde weldadige

werking, met aangepaste fitnessprogramma’s en
het programma “Vermageren in Vichy”, een

combinatie van hydrothermale behandelingen en
dieetvoeding. Hier vindt men de luxueuze SPA’s Les

Célestins, het Centre thermal des Dômes en zijn
beroemde Moorse koepel, de Thermes Callou met

zijn High-Tech voorzieningen. De stad geeft uw
verblijf een elegante sfeer. (zie pagina 104-105)

2

8
Chaudes-Aigues
Het meest zuidelijke kuuroord van de Auvergne
is ook dat met het warmste water van Europa,
82 °C aan de bron van Le Par die midden in het
dorp uit de grond komt. Chaudes-Aigues opent
in 2008 een nieuw kuurcomplex, Caleden, met
ludieke activiteiten. Het is een genot door het
door de prachtige landschappen van de Cantal
omgeven dorp te wandelen: straatjes, ruïnes,
grotten en watervallen… Wat u ook niet mag
missen is Géothermia, het Europese museum
voor Geothermie en Kuurwezen.

3

Néris-les-Bains
De Galliërs waren de eerste kuurgasten
in dit kuuroord. Het is tegenwoordig
gespecialiseerd in de bestrijding van
stress en alle hiermee samenhangende
aandoeningen. Het kuuroord biedt ook
wellnessprogramma’s: als arrangement,
kennismaking of behandelingen à la
carte. Het op de Monumentenlijst
geplaatste badhuis, dat uit de XIXde
eeuw dateert, heeft onlangs een nieuw
zwembad onder een glazen koepel gekre-
gen. De stad biedt een prachtig erfgoed:
parken, casino, theater… Wat u ook niet
mag missen is het aan de Gallo-
Romeinse beschaving gewijde museum
en de overblijfselen van deze beschaving.

5

Saint-Nectaire
Een opmerkelijke plaats voor smulpapen, waar men één van de vijf
belangrijkste kerken uit de Romaanse kunst van de Auvergne vindt, maar
ook kuuroorden. Thermadore is een ludiek waterparadijs waar het hele
gezin kan ontspannen en van het water kan genieten (waterspelen, sauna,
bubbelbaden…), aan zijn conditie kan werken en balneotherapie en volledig
biologische schoonheidsbehandelingen kan krijgen. Wat u ook niet mag
missen: de prachtige herenhuizen uit de XIXde eeuw, de Russische villa, de
grotten van Cornadore, de dolmens en menhirs…
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